Viering op Hemelvaartsdag Oude Kerk 2024

Voorganger: ds. Martine Nijveld Koster: Wim Rozeboom
Ouderling: Pieter Stolwijk Diaken: Henk Romein
Lector: Marijke Klein Nibbelink Organist: Arie Vonk

Muzikale intro

Openingsgebed:
Voorganger: Wij wachten op U!
Allen: Gij opent uw hand
en schenkt ons elkaar
als pelgrims op weg.

Voorganger: Geef ons een hart
doorzichtig en zuiver.
Allen: Herschep met uw Geest

ons leven als nieuw.

Ontsteken van licht:
Voorganger: Gezegend Gij, Ene, onze God,
die ons opdraagt het licht te ontsteken!

Lied 601, vers 1 en 3-"‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

Gebed op Hemelvaartsdag:
Op Hemelvaart is Jezus naar jou gegaan, God.
En daar is hij nu nog altijd.
En wij proberen met vallen en opstaan
te leven zoals Jezus deed.
Het lukt meer niet dan wel.
Maar we blijven erin geloven,
omdat we weten dat jij ons steunt.
Jij staat als supporter naar ons te kijken.
Je juicht als we iets goed doen.
Je blijft erin geloven als het fout loopt.
Dank je wel, God, voor je trouwe steun.
(uit: ‘Hoor je wat ik zeg’, Nieuwe kindergebeden,
van Kolet Janssen en Anne Westerduin)

Lied 663, vers 1 - ‘Al heeft Hij ons verlaten’



Hier zoeken wij nieuw vuur in oude woorden - om zelf opnieuw de weg te
vinden naar God en naar elkaar: psalmgebed en schriftlezing...

Psalmgebed: psalm 47 (in de vrije vertaling van Margryt Poortstra)

Allen: Verheven, Gij, die los van aardse machten
uitstijgt boven wie wij zijn.

Voorganger:  Klap in de handen en loof de Allerhoogste,
zing, alle volken en geef Hem eer.
Groot, deze koning, en sterker dan de sterkste.
Juich God toe met jubelgezang: Halleluja.

Allen: Verheven, Gij, die los van aardse machten
uitstijgt boven wie wij zijn.

Voorganger: Onder gejuich is de Ene opgestegen,
hoog verheven met hoorngeschal.
Zing voor de koning, de vorst van heel de aarde,
loof hem in een feestelijk lied: Halleluja.

Allen: Verheven, Gij, die los van aardse machten
uitstijgt boven wie wij zijn. Halleluja.

Schriftlezing: Handelingen 1:1-11 (NBV21)
Afgesloten met: Lector: Hier eindigt de lezing.
Allen: Laat uw woorden in ons branden

als een vuur voor hart en handen!

Zingen: lied 695, vers 1, 3 en 5 —‘Heer, raak mij aan met uw adem’

Ter overweging — een paar gedachten... E)’Ej
Muziek 4&]

Lied 974, vers 1, 3 en 5-‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’
Aandacht voor de collectes (de collectes zijn bij de uitgang en digitaal)
Gebeden en Onze Vader

Zegen, waarna wij zingen: lied 657, vers 1 - ‘Zolang wij ademhalen’

Er is koffie en thee - tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten!



